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Op weg naar het Paasfeest. 

40 dagen op weg naar het Paasfeest. Het begon 14 februari, in de traditie 
een vastentijd, waarin we tot bezinning en inkeer komen. Aan de hand 
van het evangelie wat ons vertelt over het leven van Jezus Christus. Hij 
gaat op weg naar Jeruzalem. Het lijkt om feest te vieren, het blijkt om te 
sterven. Afgelopen zondagen de extra aandacht voor deze bijzondere 
weken. Op 24 maart vierden we Palmzondag. Het lijkt een feestelijke dag 
te worden, maar het mondt uit in de afgang van de stille week.  

Op Palmzondag vieren de christenen de blijde intocht van Jezus in Jeruza-
lem. Hij reed op een ezel de stad in en de mensen wuifden hem juichend 
toe met palmtakken. "Hosanna, Hij die komt in de Naam des Heren, 
Hosanna in den hoge". 

In sommige delen van Nederland lopen kinderen in een optocht en dra-
gen een palmpasen stok of palmpaasjes. De stokjes in de vorm van een 
kruisje en versierd met groene buxus takjes en met snoepjes, eitjes en 
andere lekkernijen. Bovenop wordt een broodje in de vorm van door-

gaans een haantje gestoken. Na afloop delen de kinderen 
deze palmpaasjes uit aan mensen, die vanwege hun leef-
tijd of een ziekte niet aanwezig konden zijn. Alles is met 
veel symboliek omgeven: de palmpasen stok is nauw geli-
eerd aan heidense vruchtbaarheidsfeesten, waarmee 
vroeger, bij het aanbreken van de lente het nieuwe leven 
werd gevierd. Jong groen kondigt het voorjaar aan, dit 
vertegenwoordigt de kiemkracht en de eieren stonden 

voor nieuw leven. Het haantje bovenop is volgens sommigen een verwij-
zing naar Petrus. Voordat de haan op Goede Vrijdag kraaide had Petrus, 
zoals Jezus voorspeld had, drie keer gezegd dat hij Jezus niet kende. De 
haan kan ook gezien worden als symbool voor Jezus: Christus schud je 
wakker en vertelt je dat het Licht eraan komt.  
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De Heer is waarlijk opgestaan, heeft de dood overwonnen. Halleluja!! 
Uw voorzitter, Dick Schoneveld 

Contactmiddag 10 april 2024. 

Beste Leden, 
Op woensdagmiddag 10 april 2024 staat er een bijzondere bijeenkomst ge-
pland bij PCOB afd. Regio Rijnsburg.  Vanaf 14.30 uur verwelkomt de PCOB 
alle geïnteresseerden, leden en niet-leden, voor een boeiende middag met 
Jan van der Ent. 
Deze middag neemt Jan van der Ent ons allen mee op zijn avontuurlijke fiets-

reis door Oost Europa. In slechts 11 weken 
legde hij maar liefst 6.500 kilometer af, en 
tijdens de bijeenkomst deelt hij zijn ervarin-
gen, verhalen en beelden met het aanwezige 
publiek. Jan staat bekend om zijn boeiende 
vertelstijl en de prachtige beelden die hij 
tijdens zijn reizen heeft vastgelegd. Het be-
looft dan ook een inspirerende en gezellige 

middag te worden. Wij hopen velen van u te ontmoeten. 
Aafke Ravensbergen. 

Dagtocht naar Het Loo. 

Beste reisgenoten, 
Met veel plezier en genoegen kan ik u meedelen, dat de bus voor de reis 
naar Paleis het Loo volgeboekt is. Wat fijn dat we in april hopelijk een mooie 
koninklijke dag kunnen beleven. Als alles goed gaat is Bram de Mooij weer 
onze vertrouwde chauffeur. We gaan terug in de tijd van Koningin 
Wilhelmina en Prins Hendrik die prinses Juliana op Het Loo hebben 
grootgebracht. De tuinen zijn wereldberoemd, en in de stallen worden we 
ontvangen met koffie met gebak. Afijn, een dag om naar uit te kijken. 
Lieve groeten van Janneke en Marieke. 

In Memoriam. 

Op 22 februari 2024 is overleden Antje Cornelia (Annie) van den 
Eijkel-Roodzant, in de leeftijd van 90 jaar. De dankdienst voor 
haar leven werd gehouden op 1 maart in De Laatste Eer en 
werd geleid door Ds. Ed. Buitendijk. Kleinkinderen brachten 
haar binnen onder het zingen van Ps. 116, "God heb ik lief, want 

die getrouwe Heer". Haar laatste groet was bij de Laatste Eer.  
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6 kaarsen werden aangestoken door 3 kleindochters. Zoon Nico haalde 
herinneringen op. "In haar eenvoud was moeder Annie chique. Doe maar 
gewoon. De laatste dag van haar leven verlangde ze naar onze vader en 
naar God. Toen vader rond zijn 40e verjaardag ziek werd cijferde ze zich 
helemaal weg. Ze is geboren in Berkel en Rodenrijs. Ds. Buitendijk is daar 
ook geboren, dus toen hij bij haar op bezoek kwam werden de families 
van daar besproken. Ze heeft gewerkt in de Willem v.d. Berg. Dagelijks bij 
moeder op de koffie, waar we het nieuws bespraken en uiteraard wilde 
ze weten hoe het met Rijnsburgse Boys was. We gingen ook wel met de 
auto rijden door de bollenvelden en naar Volendam. De laatste anderhalf 
jaar werd ze verpleegd in Leythenrode. Ze had het daar fijn want er wa-
ren veel activiteiten". Hij bedankte Ds. Buitendijk, de Laatste Eer en Vin-
cent van Delft. De overdenking kwam uit een gedeelte van Ps. 68 en 
Openbaringen 21 over een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Haar 
einde was rustig, ze keek hoopvol uit naar haar Hemelse Vader. God be-
looft Vader te zijn, beter kan je het niet hebben. Haar leven gaat door. 
Wij kijken mee met het visioen van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, 
het nieuwe Jeruzalem. Annie heeft het goed en wij zijn onderweg. Zij 
heeft geen klaagmuur meer nodig. Dochter Nel gaf aan dat haar moeder 
graag Ps. 42 zong, dus werd er "'t Hijgend hert der jacht ontkomen" ge-
zongen. Kleinkinderen begeleidden hun oma naar de naastgelegen be-
graafplaats, waar ze bij haar man begraven werd, terwijl "U zij de Glorie" 
gezongen werd. Kinderen, klein en achterkleinkinderen moeten verder 
zonder haar, maar met dierbare herinneringen en God, die troost in het 
gemis. 

Tineke van Delft. 

Verslag van de contactmiddag op 13 maart 2024. 

Voorzitter Dick Schoneveld heet iedereen van harte welkom in de Voor-
hof. Het is vandaag ook Biddag voor Gewas en Arbeid. We zingen "Groot 
is Uw trouw, o Heer". 
Gast deze middag is de Rijnsburgse Brandweer die hun 100 jarig jubileum 
viert. Dick heeft zelf in zijn jonge, onbezonnen jaren brand gesticht in de 
stromatten achter het huis. En op ons netvlies staat nog de brand op de 
Dijk in het huis van het gezin van Jac. den Heijer, waar op 2e kerstdag 2 
kinderen om het leven kwamen. Brand meester betekent dat de brand 
onder controle is, niet langer kritiek.  
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Jezus, aan het kruis riep "Het is volbracht". Het einde van het lijden was 
er, maar het belangrijkste moest nog komen: Hij is opgestaan!  
Dick gaat voor in gebed. Na de eerste pauze krijgt Klaas de Jong, voorzit-
ter van de stuurgroep het woord. Via een PowerPoint presentatie vertelt 
hij boeiend over de brandweer vroeger en nu en straks voor de toekomst. 
Op 30 mei 1924 werd de 1e commandant Henricus Johannes Grimbergen 
benoemd door B&W. 100 jaar geleden was er ook al vuur! Omdat er ook 
vrouwen bij de brandweer zijn spreken we nu van brandwachten. Hij 
geeft uitleg over het ontstaan van de brandweer. Er kwam ook verplichte 
brandweer, zoals dienstplicht, maar dat werd later vrijwillig. Om de 40 
mtr is er een brandkraan. De brandtoeter ligt nu in de vitrine in de kazer-
ne. Er waren in de loop van de tijd veel bestrijdingssystemen, honderden 
vrijwilligers en 7 commandanten. Een geschiedenis van 100 jaar van 
Rijnsburgers die zich inzetten voor hun dorp en dorpsgenoten. Prominen-
te brandweerfamilies, zoals v.d. Gugten en van Egmond.  

Vaak van vader op zoon. Nu een mo-
dern korps. Een nieuwe tankspuitauto 
staat naast het nieuwe watervoertuig in 
de kazerne. Sinds de fusie van KRV 
werd Rijnsburg met de twee andere 
plaatsen Katwijk en Valkenburg een van 
de posten van veiligheidsregio Hollands 
Midden. 

De voertuigen werden niet alleen door de jaren heen gemotoriseerd en 
gemoderniseerd, maar het takenpakket werd steeds breder.  
In de afgelopen 100 jaar had de kazerne meerdere voertuigen. We zagen 
ze in beeld.  
Er is veel veranderd, maar we kunnen dag en nacht rekenen op de vrijwil-
lige inzet van mannen en vrouwen voor de inwoners van ons dorp en bij 
grote incidenten in de regio.  
Binnen 4 minuten zijn ze paraat. Er is een activiteitenkalender voor 2024, 
die begon op 6 januari 2024 in het sponsorhome van Rijnsburgse Boys. Er 
is een expositie in de kazerne en we kunnen alles nakijken in het speciale 
magazine van 100 jaar Brandweer Rijnsburg.  
Klaas de Jong werd bedankt. Het was een fantastische middag.  
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Bestuur en leden van de PCOB Afd. Regio Rijnsburg feliciteren de Brand-
weer met het 100 jarig jubileum. Een eeuw van moed en toewijding. Dat 
moed en vastberadenheid nog vele generaties zullen inspireren. Dick 
deelt de bloemen uit onder een geweldig applaus. Aafke sluit de middag 
af. Zij heeft een prachtig gedicht: "Complimenten aan de Brandweer". 
Daarna gaf ze bemoedigende woorden mee, die eindigden met: "En mo-
gen wij tot wij elkaar weer ontmoeten weten, dat God jullie zal dragen in 
de palm van zijn hand". De volgende contactmiddag is op 10 april 2024. 
Dan gaan we met Jan v.d. Ent een rondje door Oost Europa fietsen. Fijn 
dat 59 leden zich hebben opgegeven voor de dagtocht naar Paleis t ‘Loo 
op 17 april 2024. Iedereen wel thuis. 

Secretaris Tineke van Delft. 

Omzien naar elkaar. 

Wij zijn een team bestaande uit: Lijnie Glasbergen, Wil Kotterer, Nel Vlet-
ter, Gerrit Kromhout en Prijna Wessel. 
Samen kunnen we veel. Als u een bezoekje nodig hebt, 
komen wij graag bij u langs. Gewoon een praatje of kopje 
koffie /thee. De PCOB is een organisatie voor de gemeen-
schap. Samen is zoveel beter dan alleen! Voor meer informatie over dit 
dankbare werk of als u een bezoekje wilt kunt u bellen naar Prijna Wessel 
- de Mooij, tel. 06 2259 0340. 

Prijna Wessel - de Mooij, coördinator Omzien naar Elkaar 

Van de penningmeester. 

Collecte contactmiddag 13-03-2024: € 375,26. 
Ontvangen giften: Totaal deze periode: € 75,00. 

08-03-24 Via D. Schoneveld hulp bij belasting € 20,00 

14-03-24 Via D. Schoneveld hulp bij belasting € 55,00 

Iedereen bedankt voor zijn/ haar bijdrage. 
Kees van Delft, penningmeester. 

Wie heeft Hij dan? 
Christus heeft geen andere handen dan onze handen 
om vandaag zijn werk te doen. 
Hij heeft geen andere voeten dan onze voeten 
om de mens te geleiden op zijn weg. 
Hij heeft geen andere mond dan onze mond 
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om de mens te verhalen hoe Hij stierf en weer verrees. 
Hij heeft geen andere hulp dan onze hulp  
om de mens nader tot Hem te brengen. 
Maar als onze handen nu eens drukker zijn met ander werk 
dan met het zijne? 

Wie heeft Hij dan... 
... om over zijn liefde te vertellen? 
... om zijn Licht te verspreiden? 
... om Hem te loven voor 
wat Hij voor ons heeft gedaan? 
Wie? 

Rijbewijskeuring. 

Voor goedkope keuringen voor het verlengen van uw rijbewijs voor oude-
ren kunt u terecht bij Stichting MediPartners Nederland. 
Vestiging in Rijnsburg: Gebouw de Burgt, Burg. Koomansplein 1, 2e etage. 
Voor een afspraak moet u altijd vooraf bellen met 06 22947548.  
Kosten leden Ouderenbond € 35,00.  
Let op: Betaling uitsluitend contant. 
Wij wijzen u erop dat de verantwoordelijk en juistheid voor deze keuring 
volledig berust bij de Stichting Medipartners Nederland. 

Riekus de Mooij - 3e vervolg.  

Een verhaal uit het boekje Rijnsburg, een portret van een dorp uit 1994. 

Op zondagmorgen 31 augustus 1941, we gingen naar kerk, was aan de 
overkant de Wilhelminaboom versierd. Dat hadden jongens gedaan, om-
dat Koningin Wilhelmina jarig was. Ik schudde m’n hoofd: stom, machtig 
wat stom. En het liep ook fout. Na de kerkdienst hebben ze het oranje 
spul eruit gehaald, maar de Duitsers hadden het al gezien. Die zijn de 
maandag daarop gekomen en hebben tweehonderd Rijnsburgers opge-
pakt. Verdorie. Ik zag ze komen, dus schoot ik naar binnen en ben wegge-
doken. Maar er waren ook mensen zo stom, die gingen buiten kijken. D’r 
zijn er later weer een hoop vrijgelaten, maar veertig van die gasten heb-
ben nog een paar maanden in kamp Amersfoort vastgezeten.  
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Na de oorlog ben ik steeds meer uit het slagersvak gegroeid. Dat komt, ik 
heb altijd veel belangstelling gehad voor politiek en maatschappelijke 
organisaties. Voor de oorlog was ik secretaris van de knapenvereniging, 
dan werd ik voorzitter van de jongelingsvereniging, toen getrouwd, 
schoolbestuur, kerkenraad. Ik ging naar vergaderingen en ik heb altijd 
gemakkelijk gesproken, dus viel ik op. Die fluxe de bouche (welbespraakt-
heid, vlug van de tong) heb ik van de familie van mijn moeder. Haar vader 
was dominee en ik had het ook kunnen worden, want ze hebben me ge-
vraagd of ik geen artikel-8 dominee wilde worden. Dan hoef je geen theo-
logie te hebben gestudeerd, maar moet je een soort praktijkexamen 
doen. Vaak zijn dat de beste dominees, want die zijn bewogen, maar ik 
heb nee gezegd. Ik had er niet voor geleerd en wilde geen halve dominee 
wezen. 

Vanaf de jaren vijftig was ik overdag bijna uitsluitend in Den Haag, bij de 
SER, de Raad van Arbeid, het NCOV en de Tweede Kamer. Ik kon dat ook 
doen, want ik had de jongens en m’n vrouw in de zaak. Maar ik heb in het 
begin vaak gehad, dat ik ’s morgens om vijf, soms om vier uur in de slage-
rij begon en om negen uur, uiterlijk half tien, in de auto stapte om naar 
de SER of NCOV te gaan. Dat ging goed. Hoewel het is een keer gebeurd 
dat er een belde: "Joh, ik kom je halen, want dan kunnen we onderweg 
nog wat praten. Ik breng je ook weer terug". "Dat is best". Ik had mijn 
goeie kleren al aangetrokken en ik stond hier in de winkel. Daar kwam ie, 
dus zei ik: "Ik ga". Ik trok mijn witte jas uit en ging mee. Kwam ik in Den 
Haag, had ik toch vergeten mijn goeie schoenen aan te trekken. Ik liep op 
die ouwe sloffen die ik in de slagerij aan had. In het SER-gebouw heb ik 
maar gauw mijn benen onder de tafel gestoken.  

Ik heb het wel meer bij de hand gehad dat ik plotseling wegging. Ik was 
voorzitter van het NCOV. Met de secretaris en een secretaresse praatten 
we in een voorbespreking wat dingen door, zodat ik wist wat er aan de 
hand was. Zei de secretaresse: "Mijnheer De Mooij, "ja", "Mijnheer De 
Mooij, ik weet niet of ik het zeggen mag, maar u heeft geen stropdas" 
."Machtig meid. Dat ben ik vergeten. Weet jij een winkeltje, moet jij even 
een stropdas halen".  

Ik was ook vaak om zes uur ’s morgens al op de markt in Rotterdam. 
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Die ging om zeven uur officieel open, maar om zes uur werden de koeien 
aangevoerd, dus dan zocht ik langs de boeren alvast wat uit en hield die 
koeien in de gaten. Mijn handel deed ik tussen zeven en negen uur. On-
der mijn ouwe broek en mijn marktjas droeg ik mijn goeie goed. Achter 
de auto verkleden, jas uit, broek uit, klompen uit, opgeknapt en om 10 
uur was ik in Den Haag. Ik zat twaalf jaar in de SER toen ik ben gevraagd 
om voor de ARP in de Tweede Kamer te gaan. Ze zochten iemand om de 

middenstandszaken te doen. Dat heb 
ik gedaan. Maar zelfs toen ging ik vaak 
‘s morgens eerst nog naar de markt in 
Rotterdam om koeien te kopen. Op 
dinsdagmorgen hadden we altijd frac-
tievergadering over wat er die week in 
de Kamer aan de orde zou zijn. Nou 
trakteerde vanwege een verjaardag of 

zoiets altijd wel iemand op een borreltje voor de lunch. Ik was meestal 
net op tijd, want ik had nooit veel tijd over, maar een keer was ik nogal 
vroeg. Ik meldde dat ik er was en vroeg de secretaresse "Is er al iemand 
voor het borreltje?" "Nee, mijnheer De Mooij, nog niemand geweest". 
"Nou als er niemand komt, schrijf het dan maar op mijn rekening". Er 
kwam verder geen mens, dus het borreltje was voor mij. Barend Biesheu-
vel was voorzitter van de fractie. We hadden koffiegedronken. Twaalf 
uur, tijd voor het borreltje. Barend zei "Van wie is vandaag de borrel?". 
"Voorzitter, van mij." "Ah Riekus, wat is er aan de hand, ben je jarig?" 
"Nee, ik ben niet jarig. Maar ik was vanmorgen vroeg op de veemarkt om 
vee te kopen. Daar liep ik tegen een boer op, die geen verstand van koeien 
had. Dat kwam mij goed uit, daar trakteer ik op".  
Barend vond het prachtig, dat hij het in het land tijdens de spreekbeurten 
wel twintig keer heeft verteld. Ik had het best naar m’n zin in de Kamer.  

Tegenwoordig moeten die gasten zich allemaal invechten, maar daar had 
ik geen last van. Ik was vijftig en ik had in Den Haag mijn zegje al genoeg 
gedaan. Het ging me ook vaak gemakkelijk af, want ik moest eens over 
een onderwerp spreken samen met Bob Goudzwaard, die later professor 
in Amsterdam is geworden. We kregen drie kwartier en Bob zei: "Ik denk 
dat ik er wel vijfendertig minuten nodig heb.  
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Nou, dan blijven er maar tien minuten over voor mij. Dat is niet veel, 
maar vooruit". Een tijdje later zei hij: "Ik spreek niet langer dan twintig 
minuten". Dan kan ik het uitrekenen, heb ik er vijfentwintig".  Maar hij 
sprak en het duurde nog geen kwartier. Toen heb ik de tijd vol gemaakt. 
Daar heb ik nooit moeite mee gehad. Ik maakte een paar aantekeningen 
en daar sprak ik over. Een hoop politici hebben het nooit gekund om voor 
de vuist weg te spreken. Die schreven gauw op wat ze wilden zeggen en 
lazen het voor. Maar ik kon debatteren. Want in de rede gevallen wor-
den, daar gaf ik niks om. Het is gebeurd dat ik voor vijftien man begon en 
voor een volle zaal eindigde. Niet iedereen in de Tweede Kamer zit de 
hele dag in de grote zaal. Sommigen zitten in een commissievergadering, 
of in hun kamer, die ze met een ander delen. Dat geeft niks, want alle 
Kamerleden hebben een piepertje bij zich, zodat ze kunnen worden opge-
roepen als het nodig is. Dat is ook beter dan dat je de hele dag loopt te 
kijken als je niks hoeft te doen. Er staan overal luidsprekertjes. Dus als ze 
ergens zijn en ze horen "O, nou moeten we effen luisteren". Ik kreeg een 
debat met staatssecretaris Van Zon van Economische Zaken. Dat liep zo 
hoog op dat zelfs de Kamervoorzitter Van Thiel niet op de spreektijd lette. 
Dat debat werd zo leuk, dat de hele zaal barstensvol liep. Ik heb ver over 
mijn tijd heen gedebatteerd. Maar denk erom dat Van Zon het onderspit 
moest delven, want als ik zoiets deed, wist ik goed waaraan ik begon. 
Waar het over ging, weet ik niet meer, want als bij mij iets afgelopen was, 
was het voorbij. Mijn vrouw zei altijd: "Je ligt nooit ergens wakker van". 
En dat is waar. 

Wordt (weer) vervolgd in het volgende Mededelingenblad. 
Uit het boekje Rijnsburg, een portret van een dorp, geschreven door Gijs Zandbergen, 1994 

 

Leden mutaties. 
Overleden: 
22-02: Mw. A.C. v.d. Eijkel-Roodzant, p/a de Klok 152, 2231DT 
04-03: Mw. G.v.d. Meij-van Leeuwen, Waterboslaan 40 k-224, 2231BJ 
Nieuw: 
Dhr. J. Paauw, Floris Versterstraat 22, 2231EH 
Hartelijk welkom!! 
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Bestuur en commissies PCOB afd. Regio Rijnsburg.  
Bestuur.  Telefoon: 
Voorzitter: D.S. Schoneveld (Dick) 06 5340 6872 
2e voorzitter: A. Ravensbergen - Jongedijk (Aafke) 06 5732 6645 
Secretaris: C.S. van Delft (Tineke) 06 2152 0710 
Penningmeester: C. van Delft (Kees) 06 4546 0845 
Omzien naar Elkaar: P. Wessel - de Mooij (Prijna) 06 2259 0340 
Reiscommissie: M. Wassenaar - Knipscheer (Marieke) 06 1026 9118 
Reiscommissie: J. Wolvers - Guijt (Janneke) 06-44607024 

Ledenadministratie: D.S. Schoneveld (Dick) 06 5340 6872 
Mededelingenblad: C. van Delft (Kees), eindredacteur 06 454 60845 

Belasting invulhulpen. (HuBa’s). 
A.J. Barnard Rijnsburg 071-4020304 
D.S. Schoneveld Rijnsburg 06 5340 6872 
F. Veldman Rijnsburg 06-20859479 
W.M. de Jong Katwijk 071-4073270 
A. Tieleman Oegstgeest 071-3615443 

Overig. 
Website: www.pcobrijnsburg.nl 
Email:  tinekevandelft@casema.nl 
Rekeningnr.: NL16 RABO 0337 0352 88 
  t.n.v. PCOB afd. Regio Rijnsburg 

Welzijnskwartier: Kantoor gehuisvest in de Burgt voor hulp aanvragen 
bij Gemeente of overige zorgvragen.  

  Telefoon 071-4021724. 
 

http://www.pcobrijnsburg.nl/

